
# 1  [Ca. 1 uur]

Wandelroute in en om Sweikhuizen
Goed begaanbaar.
Alleen geasfalteerde wegen.

Bij het verlaten van Gasterie de Bokkereyer
gaat u linksaf Sweikhuizen in.
Sweikhuizen heeft waarschijnlijk haar naam
te danken aan de boerderij die u vanuit
de Gasterie de Bokkereyer ziet liggen: Stammenhof. 
Voorheen bekend als  Suechusen of Sueychusen,
een woord dat terug voert naar Sweiga of Sveiga
hetgeen veehoeve of  weide plaats betekend. 
Neem de eerste weg rechtsaf,  u ziet het torentje
van de Kerk van Sweikhuizen. De huidige kerk werd
in 1739 (ten tijde van de Bokkenrijders) 
gebouwd als kapel en in 1953 onder leiding van
Pastoor Thissen uitgebreid.  
Blijf deze weg volgen tot aan de splitsing.
Ga dan rechtsaf richting bos. 
Direct buiten de bebouwde kom ziet u aan uw
linkerzijde een pad, de vloedsgraaf, dit was een 
natuurlijke geul waar het regenwater afvloeide
naar de Geleenbeek. 
Iets verder op (ca 100m) is een veldweg
rechts omhoog, dit was de weg naar de vroegere
zilverzand groeve en daarna vuilstortplaats, 
blijf op de verharde weg rechtdoor omhoog lopen. 
Loop door tot u aan het veldkruis komt,
helemaal boven aan. 
Het pad links leidt naar de open plek voor het
bos rechts, waar vroeger (18e eeuw) de galg
gestaan heeft waar de Bokkenrijders na
gevangenschap en gruwelijke martelingen 
in kasteel Terborgh, (Schinnen) hier werden
opgehangen. 
Loopiets terug de verharde weg naar beneden
en neem de bocht naar links (verharde weg) blijf
deze weg volgen. 

Geniet van het uitzicht op het Geleenbeekdal
en Landschapspark de Graven. 
Op de vlakte links van U hebben prehistorische
opgravingen plaats gevonden o.a. een tent uit
het laat Paleoliticum. 
De Vlakte ligt op 110 m NAP, de Geleenbeek
op ca 55 m NAP. 
Ga bij de splitsing rechtsaf, de Kempkesweg op. 
Genoemd naar de moes- of veldtuin, die soms met
een wal maar altijd met een haag omgeven werd
om het vee te weren. Bij de volgende splitsing ziet
u aan uw rechterzijde een ”blauwe steen” deze
werd altijd neergelegd op hoeken van veldwegen
om “afsnijden” van bochten te voorkomen. We gaan
linksaf richting Puth, (Let op voor het verkeer) 
Ga eerste weg rechts, richting processieboom en
de grote boerderij Stammenhof. 
Eind dertiende eeuw bekend als Suechusen of
Sueychusen wat veehoeve of weideplaats betekend.
Waarschijnlijk heeft Sweikhuizen hier haar naam
aan te danken. In deze Boerderij heeft in de tijd van
de Bokkenrijders een Schepen van Schinnen
gewoond. Het Stammenderbos was ten tijde van de
Bokkenrijders van de bende van de Dode Hand 
een geliefkoosde plek om zich te verstoppen of de
buit te verdelen. 
Direct na de boerderij gaat u rechtsaf, 
blijf deze weg volgen tot aan de splitsing 
en ga dan links af richting Gasterie de Bokkereyer. 
In het weiland achter Gasterie de  Bokkereyer
is een begin gemaakt met de herplant van de
Sjweikesser rengelot, “reine claude pruimen”. 
Deze pruimenbomen werden in 
1820 door Lenaerts in Sweikhuizen geïntroduceerd. 

Bij de Gasterie aangekomen kunt u onder het genot
van een drankje of hapje rustig nagenieten
van uw wandeling.

Gasterie de Bokkereyer
Bergstraat 1  Sweikhuizen
Tel:  046 4430561
 



# 2  [Ca. 1,5 uur]

Wandelroute
In en om Sweikhuizen, Schinnen  en Puth

In het weiland achter Gasterie de  Bokkereyer
rechts van u is een begin gemaakt met de herplant
van de Sjweikesser rengelot, “reine claude pruimen”. 
Deze wortel echte pruimenbomen werden in 1820 
door Lenaerts in Sweikhuizen geïntroduceerd. 
Bij de Stichting Sjweikesser Rengelot, zie ons
informatie-rek, kunt u een jonge “proemeboom” 
adopteren.

Bij het verlaten van Gasterie de Bokkereyer, 
de kantine en kleedruimte van de voormalige SV 
Sweykhuizer Boys, gaat u rechtsaf richting Puth.
Genoemd naar de vele waterputten die er vroeger 
geslagen werden. De grote boerderij rechts schuin 
voor u is de Stammenhof.  Eind dertiende eeuw 
bekend als Suechusen of Sueychusen wat veehoeve 
of weideplaats betekent. Waarschijnlijk heeft 
Sweikhuizen hier haar naam aan te danken.
In deze Boerderij heeft in de tijd 
van de Bokkenrijders een Schepen van Schinnen 
gewoond. 
U gaat de eerste weg rechts, langs het 
voormalige voetbalveld richting Boerderij. 
Blijf deze weg volgen, rechts van de boerderij is het 
Stammenderbos een geliefkoosde plek van de 
Bokkenrijders. Ga links af langs de Boerderij. 
Bij de Processieboom, waar vroeger de zegen 
gegeven werd tijdens de jaarlijkse Processie vanuit 
Schinnen, gaat u rechtsaf naar beneden. 
Bij de eerste driesprong gaat u direct bij het verlaten 
van der verharde weg links omhoog
[verharde weg/slakweg]. Op dit punt ziet u rechts 
voor u het veldkruis met bomen en kasteelhoeve 
Terborgh, de plek waar de gevangen genomen 
Bokkenrijders gemarteld werden. 

Boven aangekomen bij de verharde weg rechtsaf
richting Puth en en na ca 50 meter linksaf de
veldweg op. Blijf deze weg volgen. Bij de volgende 
kruising met verharde weg, Kempkesweg) gaat u 
linksaf, daarna weer na ca 50 m rechtsaf.  
Blijf deze weg volgen  en geniet van het uitzicht 
over het Geleenbeekdal. 
Op de vlakte rechts van u hebben prehistorische 
opgravingen plaats gevonden. 
Blijf de verharde weg volgen tot op T splitsing met 
verharde weg [niet het eerste pad linksaf naar 
beneden volgen].  Ga rechts en na ca 50 m bij het 
veldkruis links het bospad op.
 De open vlakte rechts van u is de Galling, 
hier werden de Bokkenrijders na marteling en 
bekentenis opgehangen. Loop weer terug naar de 
verharde weg tot bij het voormalige veldkruis. 
Ga rechtsaf naar beneden, richting Sweikhuizen en  
blijf deze weg volgen. Voordat u Sweikhuizen binnen 
loopt ziet u aan uw rechterzijde een pad, 
de vloedsgraaf, dit was een natuurlijke geul waar 
het regenwater afvloeide naar de Geleenbeek.

Sweikhuizen binnenwandelend bevindt u zich 
in de Kerkstraat, de huisnummers 17 en 19 waren 
vroeger het woonhuis van Reinier Hagens, 
alwaar de oprichting vergadering plaats vond 
voor de Kapel van Sweikhuizen. De huidige kerk 
werd in 1739 gebouwd en in 1953 onder leiding 
van Pastoor Thissen uitgebreid. 
Neem de eerste weg links Steinhartstraat, 
blijf deze weg volgen tot bij de splitsing en ga 
dan linksaf de Bergstraat omhoog richting 
Gasterie de Bokkereyer. 

Bij de Gasterie aangekomen kunt u onder het
genot van een drankje of hapje rustig nagenieten 
van uw wandeling.

Gasterie de Bokkereyer
Bergstraat 1  Sweikhuizen
Tel:  046 4430561
 



# 3  [Ca. 1,5 uur]

Wandelroute in en om Sweikhuizen
Goed begaanbaar geaccidenteerd terrein

Bij het verlaten van Gasterie de Bokkereyer, 
de kantine en kleedruimte van de voormalige SV 
Sweykhuizer Boys, Gaat u rechtsaf richting Puth. 
Puth genoemd naar de vele waterputten die er 
vroeger geslagen werden. De grote boerderij 
rechts schuin voor u is de Stammenhof. 
Eind dertiende eeuw bekend als Suechusen of 
Sueychusen wat veehoeve of weideplaats betekend. 
Waarschijnlijk heeft Sweikhuizen hier haar naam
aan te danken. In deze Boerderij heeft in de tijd 
van de Bokkenrijders een Schepen van Schinnen 
gewoond. U gaat eerste weg links, langs de 
“Blauwe Steen” vroeger neergelegd om te vermijden 
dat hoeken van het “land”door karren werden 
afgesneden. Vervolgens weer de eerste weg links, 
blijf deze weg volgen en geniet van het uitzicht 
over het Geleenbeekdal.

Op de vlakte rechts van u hebben prehistorische 
opgravingen plaats gevonden.
Blijf de verharde weg volgen tot op T splitsing, 
ga daar linksaf naar beneden. [Duister Gatske].
Beneden aangekomen is een veldweg links omhoog,
dit was de weg naar de vroegere zilverzand groeve 
en daarna vuilstortplaats, blijf op de verharde weg.
Voordat u Sweikhuizen binnen loopt ziet u aan uw
rechterzijde een pad, de vloedsgraaf, 
dit was een natuurlijke geul waar het regenwater
afvloeide naar de Geleenbeek. 
Sweikhuizen binnenwandelend bevindt u zich in 
de Kerkstraat, neem de eerste weg
[Pascal Visschersstraat] rechtsaf, bij de Splitsing/
bocht gaat u rechtsaf, de weg oversteken en dan 
gelijk links de  trappen naar beneden. 

Het witte huis voor u was vroeger een café, 
waar o.a. een kegelbaan lag en waar het 
Dassenbijten plaats vond, een gevecht op leven 
en dood tussen een hond en een Das.
U volgt de weg naar links en blijf doorlopen tot u 
helemaal op de “hoogte” bent aangekomen. 
Boven aangekomen blijft u de weg volgen. 
Bij de splitsing van paden en wegen houdt u links 
aan, richting de Bokkereyer. 
In het weiland voor Gasterie de  Bokkereyer rechts 
van u is een begin gemaakt met de herplant van de 
Sjweikesser rengelot, “reine claude pruimen”. 
Deze wortel echte pruimenbomen werden in 1820 
door Lenaerts in Sweikhuizen geïntroduceerd. 
Bij de Stichting Sjweikesser Rengelot, 
zie ons informatie-rek, kunt u een jonge 
“proemeboom” adopteren

Bij de Gasterie aangekomen kunt u onder het
genot van een drankje of hapje rustig nagenieten 
van uw wandeling.

Gasterie de Bokkereyer
Bergstraat 1  Sweikhuizen
Tel:  046 4430561
 



# 4  [Ca. 3 uur]

Bokkenrijders Historische Wandeltocht.
De bende van de dode hand achterna.
Sweikhuizen, Puth, Schinnen.

Bij het verlaten van de Gasterie de Bokkereyer ziet 
u rechts de grote poort, bij het voormalige 
voetbalveld, waar vroeger het “stammenderpaedje 
liep richting Stammenhof. Het weiland schuin achter 
het elektriciteitshuisje is een begin gemaakt met de 
aanplant van Rengeloate pruimenbomen. 
In 1820 werd door Lenaerts, die bij fruitboer peter 
Baggen in Sweikhuizen ging werken de “reine claude”
pruim geïntroduceerd. Deze pruimenbomen 
zouden jarenlang het dorp omzomen, verdwijnen 
en nu door de Stichting Sjweikesser rengelaot “
weer worden terug gebracht in het landschap. 
Loop rechtsaf langs het voormalige voetbalveld,
direct de eerste weg rechts richting Stammenhof. 
Deze boerenhoeve , einde 13ee eeuw bekend als 
Suechusen of Sueychusen, een woord dat terug 
voert naar Sweiga of Sveiga hetgeen veehoeve of  
weide plaats betekend. Waarschijnlijk heeft 
Sweikhuizen hier haar naam aan te danken.
Ten tijde van de Bokkenrijders heeft in deze hoeve 
een Schepen van Schinnen gewoond. 
Het ernaast gelegen Stammenderbos was een 
geliefkoosde plaats voor de Bokkenrijders om bij 
elkaar te komen en spullen te verbergen. 
Ga linksaf langs de Boerderij, richting bronk of de 
processieboom. Van hieruit werd vroeger tijdens 
de sacramentsprocessie die vanuit de Kerk van 
Schinnen vertrok de zegen gegeven. Bij deze boom
gaat u rechtsaf naar beneden, richting kasteelhoeve 
Terborgh en veldkruis. Dit kruis is opgericht door 
Maria Ernestina van Schellaert van Obbendorf
(1742-1767) Vrouwe van Schinnen, bij het opmaken 
van haar testament in 1758. In de tegenover dit 
kruis gelegen Kasteelhoeve Terborgh werden veel 
Bokkenrijder van de Schepenbank Schinnen 
gevangen gezet en gemarteld: Jaques du Jardin, 
bijgenaamd de keukelaar (Goochelaar) en Geerling
Daniels de beruchte onderkapitein van de 
Bokkenrijders uit Wolfhagen Schinnen.  

Het dochtertje van Adam Alexander Graaf van 
Schellaert van Obbendorf (1767-1795) viel op 
15 juni  1768 uit een raam van de kasteelhoeve en 
verdronk. Adam Alexander was neef van Maria 
Ernestina. Het dochtertje, 3 jaar oud uit  is de laatste 
der Schellaerts die in de familiekelder in Schinnen 
is bijgezet. Ga Linksaf de verharde weg(Heisterbrug) 
richting Schinnen, Bij de splitsing met veldkruis direct
linksaf, de Zandberg omhoog. Boven aangekomen gaat 
u rechtsaf naar beneden, Dorpsstraat bij autobedrijf 
gaat U linksaf (Wolfhagen) Het vakwerkhuis nr 1 aan 
uw linker zijde is een kijkje waard. En is het oudste 
huis van Schinnen. Blijf rechtdoor lopen (Nr 149  
de Lijsterhof met Klokgevel, van architect Wielders 
is een bezoek waard met  de 1,2 ha grote bijzondere 
tuinen.) In de voortuin van dit huis heeft het huis van
onderkapitein van de  Bokkenrijders, Geerling Daniels 
gestaan. Na berechting van de Bokkenrijders werden
alle bezittingen verbeurd verklaard, en het huis 
afgebroken waarna 100 jaar niet meer op die plek 
mocht worden gebouwd. Loop door tot aan splitsing 
met het monumentale Fabritiushuis. Hier woonde de
Schout van de heerlijkheid Schinnen. U loopt linksaf
de Scholtisenholenweg in. Boven aangekomen gaat
u linksaf (Steenstraat) richting Puth, naam afkomstig 
v/d vele waterputten die er vroeger geslagen werden.
In Puth gaat u de eerste weg rechts (Onderste Puth)  
nr. 95 aan uw rechterzijde is de hoeve “Mehove”
met Mariabeeld in de gevel. Deze hoeve is in 1834 
m.u.v. de voorgevel helemaal afgebrand en weer 
opnieuw opgebouwd. Deze boerderij was de woning 
van de dochter van Joes Pijls die na haar huwelijk
met Jan Adam van Schellaert in Terborgh introk. 
Blijf deze weg volgen , op splitsing rechts aanhouden 
langs voetbalveld (Sittarderweg). Bij volgende splitsing
rechts aanhouden, blijf doorlopen  tot aan T splitsing,
ga linksaf (Vogelzang) bij de volgende splitsing rechts
(Weideweg) Bij de kruising met de “grote weg” steekt
u over en gaat u de Kempkesweg volgen bovenaan 
rechts aanhouden. Buiten de bebouwde kom gaat u 
na de boerderij rechtsaf, onverharde weg op.(Koolweg) 
altijd doorlopen tot bij veldkruis kruising met verharde
weg oversteken, richting bos. Rechts de open plek
voor het bos is de Galling, hier stond de Galg van 
Schinnen alwaar tussen 1743 en 1751 heel wat 
Bokkenrijders opgehangen werden. Loop terug naar 
de verharde weg. Ga rechtsaf, voordat u afdaalt linksaf 
de verharde weg volgen langs de Huegde. Links van
u werden in 1982 bij opgravingen voorwerpen uit de 
middelste periode van het Paleolithicum gevonden. 
Bij de splitsing gaat u rechtsaf richting:

Gasterie de Bokkereyer
Bergstraat 1  Sweikhuizen
Tel:  046 4430561
 
 



# 5  [Ca. 3,5 uur]

Stammenderbos, Kasteel Terborgh, Wolfhagen
Lijsterhof, Fabritiushuis, Danikerbos, 
Rengeloate en Bokkenrijders gebied. 

Bij het verlaten van de Gasterie de Bokkereyer gaat u 
rechtsaf, direct na het voormalige voetbalveld gaat u 
weer rechtsaf, richting Stammenhof. Deze boeren
hoeve, einde 13e eeuw bekend als Suechusen of 
Sueychusen, een woord dat terug voert naar Sweiga 
of Sveiga hetgeen veehoeve of  weideplaats 
betekend. Waarschijnlijk heeft Sweikhuizen hier haar 
naam aan te danken. Bij de boerderij gaat u rechtsaf 
de weg naar beneden. Het Stammenderbos was een 
geliefkoosde plaats voor de Bokkenrijders om bij 
elkaar te komen en spullen te verbergen. Bij splitsing 
weg oversteken en het voetpad linksaf parallel aan de 
weg volgen richting boerderij kasteel Terborgh. 
Bij dit gebouw verlaat u het pad en steekt over naar 
het veldkruis. Dit kruis is opgericht door Maria 
Ernestina van Schellaert van Obbendorf( 1742-1767) 
Vrouwe van Schinnen, bij het opmaken van haar 
testament in 1758. In de tegenover dit kruis gelegen 
Kasteelhoeve Terborgh werden veel Bokkenrijder van 
de Schepenbank Schinnen gevangen gezet en 
gemarteld; Jaques du Jardin, bijgenaamd de 
keukelaar (Goochelaar) en Geerling Daniels de
beruchte onderkapitein van de Bokkenrijders uit 
Wolfhagen Schinnen. Het Dochtertje van Adam 
Alexander Graaf van Schellaert van Obbendorf 
(1767-1795) viel op 15 juni  1768 uit een raam van 
de kasteelhoeve en verdronk. Adam Alexander was 
neef van Maria Ernestina. Het dochtertje, 3 jaren oud
is de laatste der Schellaerts die in de familiekelder 
in Schinnen is bijgezet. Neem het meest rechtse 
onverharde voetpad omhoog. Boven aangekomen 
bij de verharde weg steekt u deze over, loop rechtdoor
in bocht bij woonboerderij gaat u rechtsaf (richting 
Botkoel). Weer bij de hoofdweg aangekomen steekt u 
deze over en ga de zandberg omlaag. Beneden 
aangekomen bij kapelletje gaat u linksaf, blijf deze 
weg volgen, bij splitsing links aanhouden. 

Bij splitsing met hoofdstraat gaat u rechtsaf, voor 
autogarage gaat u links, Wolfhagen. Het vakwerkhuis nr 1 
aan  uw linker zijde is een kijkje waard. Dit is het oudste huis 
van Schinnen, blijf rechtdoor lopen, (nr 149  de Lijsterhof 
met Klokgevel, van architect Wielders is een bezoek waard
met  de 1,2 ha  bijzondere tuinen, cottagetuinen, 
medicinale kruiden en landschapstuin. 
U kunt evt een afspraak maken (046 4431437) 
In de voortuin van dit huis heeft het huis van onderkapitein 
van de Bokkenrijders, Geerling Daniels gestaan. 
Na berechting van de Bokkenrijders werden alle bezittingen 
verbeurd verklaard, en het huis afgebroken waarna 100 jaar
niet meer op die plek mocht worden gebouwd.
Loop door tot aan splitsing met het monumentale
Fabritiushuis . Hier woonde de Schout van de heerlijkheid 
Schinnen. Voor het Fabritiushuis gaat u linksaf 
(Scholtissenholenweg)  
Boven aangekomen gaat U rechtsaf richting Doenrade, na 
de 2e boerderij aan uw linkerzijde gaat u linksaf 
(Wintrakerweg) bij de T splitsing gaat u weer linksaf
(richting Puth, Rootsweg) volgende T splitsing rechtsaf, 
blijf deze weg volgen tot aan de T splitsing ga daar weer 
linksaf, (Vogelzang) bij de Y splitsing rechts aanhouden 
(weidenweg). Bij de kruising bevindt zich Fruitbedrijf
Cultura van de familie Houtvast. Ook dit bedrijf kunt u 
bezichtigingen (op afspraak). Steek de geasfalteerde weg 
over, bij de bocht gaat u linksaf, na ca 500 m tussen 
nieuwbouw en boerderij neemt u rechtsaf het voetpad, bij 
splitsing neemt u de veldweg rechtsaf. De verharde weg 
naar veldweg oversteken en rechtdoor blijven lopen. 
Tot aan verharde weg, ga linksaf en bij het veldkruis
rechtsaf richting bos. Rechts de open plek voor het bos is 
de Galling, hier stond de Galg van Schinnen alwaar tussen 
1743 en 1751 heel wat Bokkenrijders opgehangen werden. 
Blijf bosweg volgen. Aan einde bos direct rechts de heuvel 
omlaag. Beneden aangekomen, verharde weg linksaf volgen 
tot bij de manege, u steekt de brug over direct linksaf,  pad 
langs beek volgen, negeer de eerste voetgangersbrug,
de tweede voetgangers brug bij vijvers oversteken,
rechts aanhouden en links het voetpad, vloedsgraaf nemen. 
Na ca 500 m neemt u het voetpad rechts langs de huizen 
van Sweikhuizen richting begraafplaats. Loop langs deze 
begraafplaats tot op splitsing met Bergstraat, steek over en 
neem rechts van boerderij de trappen omlaag richting
witte huis, beneden gaat u linksaf richting bos. Blijf deze 
weg alsmaar volgen tot op de “hoogte” daarna rechts 
aanhouden bij splitsing gaat U linksaf richting Sweikhuizen. 
In het weiland voor de Gasterie de Bokkereyer is een begin 
gemaakt met de aanplant van Rengeloate pruimenbomen. 
In 1820 werd door Lenaerts “reine claude” pruim 
geïntroduceerd. Deze pruimenbomen zouden jarenlang 
het dorp omzomen, verdwijnen en nu door de Stichting 
Sjweikesser rengelaot “ weer worden terug gebracht in het 
landschap. Na het elektriciteitshuisje bent u weer terug bij
het beginpunt.

Gasterie de Bokkereyer
Bergstraat 1  Sweikhuizen
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